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Dienst zondag 11 januari 2026
Welkom en afkondigingenMoment van stilteIntochtslied Opwekking 436: Onze Vader (staande)

Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.

In de hemel, zo ook hier op aard'.
Refrein: Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x

tot in eeuwigheid. )
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.

En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Refrein: Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x

tot in eeuwigheid. )
En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

Refrein: Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x

tot in eeuwigheid. )
Amen. Amen.
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Zingen Opwekking 263: Er is een verlosser
Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God. Kostbaar Lam van God,

Messias, heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk. Kostbaar Lam van God,

Messias, maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons

totdat het werk op aarde is gedaan.
Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie. Dan zal ik mijn Koning dienen voor

eeuwig en eeuwig.
Zingen Opwekking 812: What a beautiful name
You were the Word at the beginning, one with God the Lord most high.

Your hidden glory in creation, now revealed in You, our Christ.
Refrein What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the
name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing
compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus.

You didn’t want heaven without us. So Jesus You brought heaven down.
My sin was great, Your love was greater. What could separate us now?
Refrein 2 What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the
name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing

compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What
a wonderful name it is, the name of Jesus.

Death could not hold You, the veil tore before You, You silenced the
boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of Your

glory, for You are raised to life again.
You have no rival, You have no equal. Now and forever, God You reign.
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. Yours is the name above all

names.
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Refrein 3 What a powerful name it is, what a powerful name it is, the
name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can

stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus.
You have no rival, You have no equal. Now and forever, God You reign.
Yours is the Kingdom, Yours is the glory. Yours is the name above all

names.
(Refrein 3)

Zingen Opwekking 832: Jezus overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. Alles buigt voor Koning

Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen,

Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U. De duivel is door U verslagen. Dood waar
is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert: Naam boven alle

namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle

namen.
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VerkondigingLuisteren/Sololied Welkom thuisZingen Opwekking 618: Jezus hoop van de volken
Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet. U bent de bron
van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid

die overwint. U bent een bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. U bent de
hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien! U won van de dood droeg onze pijn,
nu mogen wij dichtbij u zijn. Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.

Heer ik geloof!
Jezus hoop van de volken. Jezus trooster in elk verdriet. U bent een bron
van hoop die God ons geeft. Jezus licht in het duister. Jezus, waarheid

die overwint. U bent een bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. U bent de
hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien! U won van de dood droeg onze pijn,
nu mogen wij dichtbij u zijn. Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.

Heer ik geloof!
Heer ik geloof (4x)

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. U bent de
hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien! U won van de dood droeg onze pijn,
nu mogen wij dichtbij u zijn. Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.

Heer ik geloof!
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. U bent
het licht waardoor de wereld God kan zien! U won van de dood droeg
onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn. Jezus, de hoop levend in ieder die

gelooft. Heer ik geloof!
Jezus hoop van de volken (3x) Heer ik geloof (3x)
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Dankgebed en Collectes (2x)
Slotlied Opwekking 585: Er is een dag (staande)

Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht, een dag van
blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan
komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend opgaat in zijn

heerliikheid.
Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en
Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer

pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen,
amen!

Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden
opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt
nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor

altijd.
(Refrein)

Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat
blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even

is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.
(Refrein)

Zegengebed


