Dienst Prot. Gemeente Drunen De Open Hof 23 november 2025

herdenking overledenen 

Welkom en mededelingen
Uitleg bij de liturgische bloemschikking

OPENING

Openingslied: 				psalm 139: 1 en 2

Moment van stilte		
	
Bemoediging:			v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
					a: die hemel en aarde gemaakt heeft
					v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
					a: en niet loslaat het werk dat Zijn hand 
                                              begon
Groet	

Drempelgebed	

Zingen:			         psalm 139: 8
				                                                 	
Kyriegebed, afgesloten met zingen lied 299j: 1 en 2

Loflied: lied 305

GEDACHTENIS

Inleiding

Gedicht:   Geen tweede als jij  gelezen door Ineke van Engeland

We noemen nu de namen en steken een kaars aan voor de mensen die dit jaar in onze gemeente overleden zijn.
Na elke kaars volgt eerst een moment van stilte.
Daarna zingen we een couplet van lied 801.

We zingen lied 801: 1 als begin, daarna steeds na het aansteken van de kaars en stilte achtereenvolgens lied 801: 2, 3, 4, 5, 6 en 7

Er is daarna voor iedereen die dat wil gelegenheid een lichtje te ontsteken om dierbaren die zijn overleden te gedenken in het licht van de Eeuwige.

De organist speelt als de mensen naar voren komen om een lichtje aan te steken zachte orgelmuziek.

We sluiten de herdenking af met lied  730: 1 (als u kunt staande)

HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Psalm 121 uit vertaling: Altijd hetzelfde lied

Een bedevaart lied; van David.

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:
waar is hulp voor mij?
Mijn hulp komt van de Levende
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Nooit laat Hij toe dat je voet wankelt,
nooit verslapt de aandacht van je behoeder!
Zijn aandacht verslapt niet, Hij valt niet in slaap,
de behoeder van Israel.
De Levende is je behoeder,
de Levende is je schaduw aan je rechterhand.
Overdag steekt de zon je niet,
’s nachts de maan niet.
De Levende behoedt je voor al wat kwaad is,
behoedt je leven.
De Levende behoedt je uitgaan en thuiskomen,
van nu af voor altijd.

Overdenking

Zingen: 	lied 657: 1, 3 en 4                                               		        			
Gedicht 	Als jouw naam klinkt gelezen door Helna Rodenburg

GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stilte 
afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecte
  						
DE ZEGEN

Slotlied:: 			lied 416
							
Slottekst en zegen, afgesloten met gezongen Amen 

