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Protestantse gemeente te Drunen, 19 juli 2020  
Mat.21:23-32 
 
Voorbereiding: https://www.youtube.com/watch?v=z3WV7cMWiwg   (start 09.45) 
 
01. Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst. 
 
02. Intochtslied: Lied 167: Samen in de Naam van Jezus: 1,3 

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus 
 
1.Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 
3.Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=G5TjoSk6xMw 
 
03. Moment van stilte 
 
04. Bemoediging en groet: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z3WV7cMWiwg
https://www.youtube.com/watch?v=G5TjoSk6xMw
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05.  Laten we zingen: Lied 216: Dit is een morgen 
 

 
 

 

 
 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsww 
 
 
06.  Gebed om de nood van de wereld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsww
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07.  Laten we zingen: Lied 868:1 
 

 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=7XlCMGE2lqY 
  
 Dienst van het Woord 
 
08. Gebed om verlichting met de Heilige Geest: 
  

09. Kinderlied: kinderkoor uit Oeganda samen met zangeres Pearl 
Jozefszoon: Mighty To Save. 

https://youtu.be/8orNDnO7ZBU  

   
10. 1e Schriftlezing: Jesaja 66: 18-21 
 18 Want ik ken hun daden en hun gedachten.  

De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze 
zullen komen en mijn luister zien. 19 Ik zal onder hen een teken 
verrichten: sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen – 
naar Tarsis, Pul en Lydië, volken van boogschutters, naar Tubal en 
Griekenland, naar de verste eilanden, waar mijn faam nog niet is 
doorgedrongen en mijn luister nog niet is gezien – en zij zullen mijn 
majesteit tegenover al deze volken verkondigen. 20 Uit alle volken 
zullen zij jullie ballingen terugbrengen – zegt de HEER –, met 
paarden en wagens, met overhuifde wagens, op muildieren en kamelen, 
naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als een offer voor de HEER, 
net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk naar de tempel 
van de HEER brengen. 21 Zelfs zal ik sommigen van hen aanstellen als 
priester of Leviet – zegt de HEER.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7XlCMGE2lqY
https://youtu.be/8orNDnO7ZBU
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12. Laten we zingen: Lied 47:1,3 

 
 

 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=SUZO58fuZYY 

https://www.youtube.com/watch?v=SUZO58fuZYY
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13. 2e Schriftlezing: Lucas 13,22-30 
 Verder naar Jeruzalem  

 22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, 
terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar 
weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om 
door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, 
zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de 
heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en 
jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open 
voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen 
jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn 
gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 
27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen 
jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen 
jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en 
al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf 
buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het 
noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel 
genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn 
laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de 
laatsten zullen zijn.’ 

 
14. Laten we zingen: Lied 991:1,3,7,8 
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 https://www.youtube.com/watch?v=svywQTzib18 
 
15. Uitleg en verkondiging 
 
16. Moment van stilte. Voorganger gaat zitten; halve minuut) 
 Gevolgd door orgelspel. 
 
17. Laten we zingen: Opwekking lied nr. 40 
 

Liedtekst 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, 
hallelujah, hallelu, halleluja. 

 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=dZjiXosYsUE 

https://www.youtube.com/watch?v=svywQTzib18
https://www.youtube.com/watch?v=dZjiXosYsUE
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 Dienst van gaven en gebeden 
 
18. Dankzegging, voorbeden en stil gebed, Onze Vader  
  
19. Aankondiging collectes (2x)  
 Inzameling van de gaven  

 
Na de collecte zingen wij: Voorwaarts Christenstrijders 
https://www.youtube.com/watch?v=BSDfW3Owcqs 
 

20. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede:  
     De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 En de liefde van God 
 In de gemeenschap ven de Heilige Geest 
 Is in u allen.  
     AMEN 
 
Als afsluiting: https://www.youtube.com/watch?v=VU9QubwL94Y (max 10 min)  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BSDfW3Owcqs
https://www.youtube.com/watch?v=VU9QubwL94Y
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