Nieuws van de Kliederkerk, 27 september gaan we weer beginnen!! 
Aangepast programma 
De locatie en aanvangstijd blijft gelijk, namelijk: de aula van kindcentrum Wereldwijs (Beukstraat 13, Drunen), om 13.00 uur. Ook stellen we net als anders 1 thema centraal. Dit keer is dat de schepping. Echter, er zijn ook wat aanpassingen in het programma, namelijk: 
 
1. Het samen ontdekken vindt plaats tussen 13.00 en max 14.15 uur. Hierbij geldt: per tafel is 'vast' 1 volwassene aanwezig (een vrijwilliger van het kliederteam of een ouder). De kinderen rouleren tussen de diverse tafels/creatieve activiteiten. 
 
2. Het samen vieren start om 14.15 uur, met een Bijbelverhaal van een kwartiertje waarna we met elkaar afsluiten. 
 
Overige aanpassingen/maatregelen 
 
1. Per gezin mag 1 volwassene meekomen. Naar inschatting van de ouders mogen kinderen ook alleen deelnemen. 
 
2. Aanwezige ouders mogen, als ze dat leuk vinden, begeleiden bij een knutseltafel. Of gewoon gezellig plaatsnemen bij de andere volwassenen in het Kliederkerk Koffie Café. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand tot elkaar. 
 
3. Catering wordt beperkt tot koffie/thee/pakjes drinken bij binnenkomst, en iets lekkers verpakt voor tussendoor. 
 
Vooraf aanmelden verplicht 
In verband met corona is vooraf aanmelden verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar kliederkerkdrunen@gmail.com 
Een kliederkerk die in vorm anders zal zijn dan anders. Maar die ook veel herkenbare elementen heeft, en zeker net zo gezellig zal zijn als jullie dat gewend zijn. Onze vrijwilligers zien er enorm naar uit om iedereen weer te ontmoeten en samen te ontdekken en vieren! 

