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Datum			6 juni 2021		
Tijd			10.00 uur
Voorganger		Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Organist		Joop de Zwart


INTREDE

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Moment van stilte
Intochtslied		 Psalm 31, 1 en 3 (Op U vertrouw ik, HEER der Heren)


31:1

Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.


31:3

Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwe naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.



Bemoediging		Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft,
			die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat.
Groet			Genade zij u en vrede, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus
			en van de heilige Geest. Amen.


Gebed van verootmoediging en Genadeverkondiging







Lied			Psalm 32, 2 (Nu heb ik, mijn zonde U beleden)


32:2

Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaf het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.



Lezing van de wet / leefregel

Lied			Psalm 32, 4 (Zo spreekt de Heer: Mijn weg zal Ik u wijzen)

32:4

Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen,
U ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen –
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheug u in de Heer te allen tijd!

		
DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om verlichting met de heilige Geest
Kinderlied van de maand (YouTube Filmpje)
Schriftlezing		Psalm 124, 1-8















Lied			Psalm 124, 1 en 4 (Laat Israël nu zeggen blij van teest)
			https://www.youtube.com/watch?v=RGLR_iHfoZ4

124:1

Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.


124:4

Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.


Schriftlezing		Romeinen 8, 31-39































Lied			Gezang 907, 1 en 2 (Jezus, mijn verblijden)



907:1

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
’t hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.


907:2

Als Gij mij wilt hoeden,
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij.
Laat de satan tieren
en zijn zege vieren,
Jezus staat mij bij.
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken,
Jezus is mijn vrede.


Verkondiging:	tekst: Psalm 124, 1: “”Was de HEER niet bij ons geweest: - Israël blijf het herhalen, …””
Moment van stilte gevolgd door orgel- of pianospel


Lied	Gezang 913 ( Wat de toekomst brenge moge)
	https://www.youtube.com/watch?v=VgAsf99546o	


913:1

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!


913:2

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN

Dankzegging en Voorbede / persoonlijk stil gebed / Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 		Gezang 754, 1 en 2 (Liefde Gods die elk beminnen)

754:1

Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.


754:2

God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.


Zegen			Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer:
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God,
			en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.



De psalmen en gezangen zijn uit het Liedboek 2013. De lezingen zijn uit de NBV.
