
 

 

 
Orde van dienst zondag 17 september 2023 
 
Lied 42 : 1 en 3 ‘Evenals een moede hinde’ 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
https://www.google.nl/search?q=matthijn+buwalda+zo+wil+ik+leven&sca_esv=

559344913&source=hp&ei=T83lZ    ‘Zo wil ik leven’  

 
Gebed van inkeer, ontferming en vergeving  
 
Lied    657 : 1, 2, 3, 4 ‘Zolang wij ademhalen’ 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Kinderlied:  Noach: “Ken je dit verhaal?” 
 
Lezen:   Psalm 42 
 
Lied:   Opwekking 281 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ 2x 
 
Preek 
 
Lied:    568a ‘Ubi Caritas’ 3x 
 
De vredeswerkgroep 

 

Vredegroet 
 

Uitleg bij het avondmaal 
 
Collectes en de kinderen komen terug  
 
Breken brood en schenken wijn 
 
Avondmaalsgebed   
 

Lied:   344 ‘Wij geloven één voor één’ 
 
Nodiging  
 
We vormen de kring 
 
Brood  
 
Wijn  
 
Lofprijzing en dankgebed 
 

Lied:   ‘Kijk vooruit loop verder’ (op wijs van Voorwaarts 

christenstrijders)  

https://www.google.nl/search?q=matthijn+buwalda+zo+wil+ik+leven&sca_esv=559344913&source=hp&ei=T83lZ
https://www.google.nl/search?q=matthijn+buwalda+zo+wil+ik+leven&sca_esv=559344913&source=hp&ei=T83lZ


Zegen 
 

3x Amen  (Lied 431c)  

 
Tekst ‘Kijk vooruit loop verder’ 

   
 
 
 

1.  
Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg, 

stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt. 

Ga maar vol vertrouwen, houd het hoofd omhoog, 
lopend langs zijn wegen is geen berg te hoog. 

Refrein: 
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom  

ogen naar de toekomst, naar Gods horizon  
 

2. 
Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen, 

stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee. 
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand, 

lopend langs zijn wegen naar ‘t Beloofde Land. 
Refrein. 

Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom  
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon  


