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Dienst van 13 augustus 2023 
Matteus 21:33-39         
Voorbereiding:

01.
Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst.
02.
Intochtslied: Lied 217:1,3,4 De dag gaat open
03.
Moment van stilte
04.
Bemoediging en groet:

05.  Laten we zingen: Lied 276:1,2 Zomaar een dak  
06.  Gebed om de nood van de wereld:
07.  Lied 868:1,2 Lof zij de Heer de Almachtige

Dienst van het Woord

08.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest:

09.
Kinderlied van de maand: Onder, boven, voor en achter.
https://youtu.be/-seBoIqZnt0
10.
Lied 1005:1,2,5 Zoekend naar licht
11.
1e Schriftlezing: Jesaja 5:1-4 Het lied van de wijngaard 

    
1, Ik wil van mijn geliefde zingen,

    
het lied van mijn beminde over zijn wijngaard.

    
Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel,

    
2, hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen,

beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een        toren en hieuw ook een perskuip daarin uit.

En hij verwachte dat de wijngaard goede druiven zou           voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort.

    
3, Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda,

    
spreek toch recht tussen Mij en mijn wijngaard.

    
4, Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen,

    
dat Ik er niet gedaan heb?

    
Waarom verwachtte ik, dat hij goede druiven zou       

    
voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort?

12.
Melodie: Welke vriend is onze Jezus

Waar je woont op deze wereld


tussen bloemen of beton


elke dag is er nieuw leven


elke dag een nieuwe zon.


Elke dag een nieuwe kans ook


om opnieuw op weg te gaan


en te zoeken naar het wonder


van de Heer in ons bestaan.


Waar je woont op deze wereld


tussen bloemen of beton


tussen haat en tussen liefde


elke dag een nieuwe zon.


Elke dag een nieuwe kans ook


’t woord van Christus te verstaan


door de ogen van de ander


kijkt de Heer ons steeds weer aan.


Waar je woont op deze wereld


tussen bloemen of beton


tussen twijfel, tussen hopen


elke dag is er een zon.


Elke dag een nieuwe kans ook


samen weer op weg te gaan.


samen werken in zijn liefde


samen werken in zijn naam.

13.
2e Schriftlezing: Matteus 21:33-39         
 


De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters


33, Hoort een andere gelijkenis.

Er was een heer des huizes,die een wijngaard plantte, er een heg omheen zette, en er een wijnpers in groef en een toren bouwde, en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenlands.

34, Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35, Maar die pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigen een derde.


36, Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst,


en zij behandelden hen op dezelfde wijze.


37, Ten laatste zond Hij zijn zoon tot hen, zeggende:


Mijn zoon zullen zij ontzien.

38, Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: dit is de erfgenaam, komt laten wij hem doden


om zijn erfenis aan ons te brengen.


39, En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard


en doodden hem.
14.
Lied 841:1,4 Wat zijn de goede vruchten
15.
Uitleg en verkondiging

16.
Moment van stilte. Voorganger gaat zitten; halve minuut)

Gevolgd door orgelspel.
17.
Lied 968:1,5:De ware kerk des Heren

Dienst van gaven en gebeden

18.
Dankzegging, voorbeden en stil gebed, Onze Vader


19.
Aankondiging collectes (2x) 


Inzameling van de gaven 

Na de collecte: Lied 425 Vervuld van Uwe zegen
20.
Uitzending en zegen:

    
3 x Amen gezongen door de gemeente!

