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Protestantse gemeente te Drunen, 20 augustus 2023 
Matteus 13:1-9         
Voorbereiding:

01.
Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst.
02.
Intochtslied: Lied 136 Opwekking:


Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

03.
Moment van stilte
04.
Bemoediging en groet:

05.  Lied 286:1,2,3 “waar de mensen dwalen…”
06.  Gebed om de nood van de wereld:
07.  Lied 405:1,4: “Heilig Heilig heilig…”

Dienst van het Woord

08.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest:

09.
Kinderen mogen naar nevendienst. (ze nemen een kaarsje mee)
10.
Lied 314:1,2 “Here Jezus om Uw Woord…”
11.
1e Schriftlezing: Jesaja 55: 10-11

10Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren, 11zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.

12.
Gezang 304:1,2


1  God is getrouw, zijn plannen falen niet,


Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.


Die 't heden kent, de toekomst overziet,


laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;


en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,


volvoert zijn hand.

  
2  De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,


zijn heerschappij omvat de loop der tijden;


een sterke hand, die nooit heeft misgetast,


blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;


de adem zijner lippen overmant


de tegenstand.

13.
2e Schriftlezing: Mat. 13: 1-9

1Later die dag verliet Jezus het huis en ging bij het meer zitten. 2Er kwam een grote menigte mensen naar Hem toe. Daarom ging Hij in een boot. Van daaruit sprak Hij de mensen toe die op de oever stonden te luisteren. 3Hij vertelde hun onder andere deze gelijkenis: ‘Een boer zaaide koren op zijn land. 4Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. 5Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. 6Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. 7Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. 8De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid. 9Wie oren heeft, moet ook goed luisteren!’

14.
Lied 923: 1,3 “Wil je wel geloven…”
15.
Uitleg en verkondiging
16.
Moment van stilte. Voorganger gaat zitten; halve minuut)

Gevolgd door orgelspel.
17.
Lied 939:1,3 “Op U alleen, mijn licht en kracht…”

Dienst van gaven en gebeden

18.
Dankzegging, voorbeden en stil gebed, Onze Vader

19.
Aankondiging collectes (2x) 


Inzameling van de gaven 


Gezang 474:1,3 


God roept ons, broeders, tot de daad;


zijn werk wacht, treedt dan aan 


en weest gereed om elke weg,


die Hij u wijst, te gaan.


Wij weten dat, wat komen mag,


toch hij slechts wint die waagt,


en wie zich zelve geven wil


door 't donker vlammen draagt.


God roept, en wat de mensen scheidt


dat zij geen scheiding meer;


zijn liefde houd’ ons allen saam


en samen met de Heer.


Want wat er in de wereld woed',


toch is het God die wint


en in een elk die Hem behoort


het nieuwe rijk begint.
20.
Uitzending en zegen, 
    
3 x Amen gezongen door de gemeente!

