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Liturgie 6 feb. 2022 met Wim Bevelander
Welkom/afkondigingen OVD 
Samenzang: (staande) Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid)
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Bemoediging en groet 
Wim Bevelander zingt: Hier ben ik 
1. Hier ben ik met m’n vragen

De dag die niet wou slagen

M'n plannen die ik niet heb uitgewerkt 

Hier ben ik met de zorgen van mijn leven

Hier is wat ik niet wou geven

Wat ik niet kon verdragen deze dag

Refrein:

Hier ben ik met m’n zwak

M'n afkeer van elk ongemak

M'n luiheid die m'n leven soms beheerst

U weet wat mij bedroeft

U kent al mijn behoeften

Verlangens zijn al lang bij U bekend

2. Bij U te mogen schuilen

Soms bij U uit te huilen

Dat maakt me blij, ik weet dat U me accepteert

U wilt juist door deze stormen

Mijn leven gaan hervormen

M'n gedachten weer vernieuwen door Uw woord

Refrein:

Ik wil U danken voor de dagen

Dat U me hebt gedragen

Dat U me vreugde gaf en kracht door alles heen

3. Ik prijs U voor uw vrede

Uw antwoord op gebeden

U bent zo goed voor mij, uw liefde is volmaakt

U bent volmaakt!

Gebed
Wim zingt met kinderen: Hij was een generaal (gemeente: refrein)
Hij was een generaal. Die bijna altijd won, 

Een soort Napoleon, geweldig machtig, maar:

Hij had een groot geheim, Want ook een echte held,

Die krijgt met veel geweld. Nooit alles voor elkaar.

Geen dokter in het land kon hem genezen, want

Er was geen medicijn.

Naäman kreeg een tip: een man in Israël 

Die helpt u zeker wel, Elisa, de profeet.

Met knechten en veel poen is hij op reis gegaan.

Hij klopte bij hem aan. En wat Elisa deed?

Hij stuurde hem een knecht. “Hoor wat mijn meester zegt,

Dit is wat u moet doen:

Refrein:

Knielen, knielen, knielen

Met je billen op je hielen,

Je knieën op de grond

Dan word je weer gezond.

Niet mopperen, niet mompelen,

Maar zeven keren dompelen.

Koppie onder gaan

In de Jordaan.”

Toen werd Naäman boos. “Ik kniel niet in de drek,

Dan sta ik straks voor gek daar in die stink Jordaan.

Ik voel me veel te groot, want thuis ben ik de held

Met rijkdom en met geld. Ik spring niet in die sloot. 

Zijn knechten zeiden: “Heer, probeer het toch een keer

En laat uw trots toch gaan!
Kinderen naar de kindernevendienst
Samenzang Opw. 281: Als een hert 
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Schriftlezingen: Jesaja 55:1-3/Jeremia 2:13/Joh. 7:37,38 
Overdenking

Wim zingt: U bent daar
Als de storm is uit geraasd   

De wind is buiten adem

Het wolkendek weer openbreekt

De stilte me verbaast

Dan bent U daar 2 x

Als ik moe  ben in de nacht

Van gewerk en van geworstel

De wens nog steeds geen waarheid wordt

Ik ongeduldig wacht  








Dan bent U daar (4x)








Refrein:

Verfris mijn hart en mijn ziel

U gaat alles ver boven: 

Gevoelens en verstand 

Verfris mijn hart en mijn ziel

Laat niets uw vrede  roven 

Ik kan  rusten want …

Als ik bang, teleurgesteld

Me gekwetst wil isoleren

Neerslachtig ben en moedeloos 







Door zorgen word gekweld







Dan bent U daar (4x)

Refrein: 2 x U verfrist…. U bent daar 

Kinderen komen terug. 
Wim zingt Briljant 
Een ruwe diamant is kostbaar en gewild



Maar wie herkent zo’n steentje in het gras



Het lijkt niet heel bijzonder, het lijkt maar heel gewoon

Een steentje met wat stukjes glas




Kostbaar, wat is het kostbaar




Een steentje zoals dit





Waar zoveel moois in zit




Een kostbaar zeldzaam exemplaar



Een kunstenaar maakt van die grauwe ruwe steen

Een speciaal geslepen diamant

De kleuren van de regenboog

Komen aan het licht

Dit steentje is gewoon briljant

Lijk je op een steen waar iemand zich aan stoot

Of vinden heel veel mensen jou een kei

Misschien heel wel bijzonder, of toch heel gewoon

Maar niemand, niemand is als jij

Kostbaar, wat ben je kostbaar

Een steentje of een kei

Niemand is als jij…..

Een kostbaar zeldzaam exemplaar 

Een kostbaar zeldzaam, echt waar!

Dankgebed/voorbeden/samenzang  Lied 371 Onze Vader
Wim zingt zegenlied: Het beste en het mooiste (gemeente: na na na)
Van harte gun ik jou alle voorspoed en geluk



Die een mens op aarde zich kan wensen





Welvaart en gezondheid, je dag kan niet meer stuk


Complimenten, waardering van de mensen



Ik hoop dat je tevreden met genoegen en plezier



Met voldoening  je weg gaat in dit leven



Dat veiligheid, vrijheid avonturen en vertier



Jou worden gegund en ook gegeven




Een mooie carrière, aanzien en respect

Verrukkelijke vreugden en extase

Waardevolle vriendschap, dat je aandacht wordt gewekt

Voor liefde in elke levensfase

Evenwicht,  balans tussen werk en vrije tijd

Dat je plezier hebt en genieten kunt van beide

Tegenslagen overwinnen, daarna zonder spijt

Doorgaan met geliefden aan je zijde

Het beste en het mooiste bid ik dagelijks je toe



Omdat ik niet kan stoppen veel van je te houden:




Een diepe onbeschrijfelijke vrede in je hart

Door op de Allerhoogste Vader te vertrouwen

Een diepe onbegrijpelijke vrede in je hart

Door op de Vader te vertrouwen




Gemeente gaat staan: Zegen
Samenzang: Lied 425 Vervuld van uw zegen
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