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Dienst Drunen 2 april 2023 Palmzondag
Thema: Is het iemand van het koninklijk huis?
*Voor de dienst:
Muziek via de beelden en YouTube
*Welkom ouderling
*Moment van stilte
*Zingen intochtslied: Psalm 24: 1 en 4
*Votum en groet
*Zingen: Psalm 24: 5
*Moment voor de kinderen: Kinderen mogen al naar voren komen Verhaal wordt verteld door Ryanne.
*Korte inleiding van het thema: Is het iemand van het Koninklijk huis?
*Theo zingt een lied “De Reiziger…”  Zie bijlage 1
*Gebed
*Theo zingt een Glorialied met de gemeente: zij zingen Gloria in excelsis Deo  Zie Bijlage 2
*Theo zingt de 1 e schriftlezing: Psalm 131
*Zingen: Lied 547:1, 2 en 3
*Lucas 19:35-48 Theo leest
*Zingen: lied 547: 4,5 en 6
*Uitleg met beelden, liedjes en verhaal 
*Zingen (via YouTube): Lied 240 (Opwekking). 

Kinderen komen onderwijl binnen met hun paastakken (+ Jezus op zijn ezel!). Palmtakken worden voor de dienst uitgereikt in de kerk om mee te wuiven bij binnenkomst.
*De veranderaar…vraagt wat er kan veranderen.
*Gebeden
*Collecte
*Slotlied: zingen 415: 1 en 2
*Zegen
*Zingen lied 415:3
*Bij het uitgaan van de kerk klinkt het lied…Kinderen van het licht
Na de dienst ontmoeting en koffie, thee en limonade

















Bijlage 1
2) De Reiziger

Ik hoorde een lied: er loopt een reiziger op aard
Met een kruis, een heel groot hart en een eigen aard
Hij is onderweg, in de zon, in ’t schijnsel van de maan
Voorbij de drukte, langs de leegte hij klopt bij je aan

Door eeuwen heen, als het woord, het eerste uur
Als een verhaallijn, ontfermend, vol passie, lopend vuur
Hij is de reiziger, de vreemdeling, de man in de straat
Hij is de bron, de zee, de naam waar het al om gaat

Refrein: 
Hij gaat met ons 
Draagt ons, verlicht
Hij geeft zichzelf 
Geeft God een gezicht
Het is de reiziger… hij reist met ons…

Hij zit aan onze tafel, Hij deelt zijn brood, zijn wijn 
Hij kijkt je aan en kent je vragen, je tranen en pijn
Hij geeft zichzelf, geeft verhalen, hij geeft je een hand
En gaat met je op reis, naar een heel ander land


Ik volg zijn stoet, een visioen, dwars door de tijd
De blinde kijkt nooit meer achterom, de lamme loopt de boel voorbij
De dove zingt met engelen, ik zie rijen armen gaan
De kinderen voorop, naast de reiziger, waarom blijf ik nog staan?

Refrein












Bijlage 2

Gloria

Het kleine kind, ziet de muziek
Het tovert een glimlach op haar gezicht
Haar ogen stralen, met de tonen van het lied
En ze vergeet alles en iedereen…
Ze danst en zwiert, op het ritme en de maat
Is overvol, meer dan zij dragen kan
En ik kijk en dank, de schepper van muziek
Zijn refrein klinkt al eeuwen lang…

Gloria, Gloria, i excelcis Deo (2x)

Het koren wuift, looft met haar zoete geur
Een vogel zweeft, boven die ruisend’gouden zee
En op het strand, roepen de stenen oneindig veel gekleurd
En alles wat adem heeft zingt mee
Op die heuvel, in de leegte van de nacht
De schepping hield haar adem in
De stilte werd verbrijzeld, door die schreeuw: het is volbracht
En het refrein brengt ons weer thuis…

Gloria…


Zing het in de straten, zing het op je werk
Neem het mee naar de parken, naar de pleinen, vanuit de kerk
Zing het in de stilte, in het suizen van de wind
Zing ’t voor Hem, als zijn kind….

Gloria….(2x)
Amen. 
 





Bijlage 3  (Tijdens de uitleg…)
Een krant met koppen van gisteren
Waait leeg de straat voorbij
En vandaag sluiten nieuwe helden zich aan
In die snel vergeten gala rij

En de oude man op ’t bankje zegt:
Meneer, ’t gaat gewoon te snel
We zijn vergeten wie wij ooit waren
Vergaten de hemel en maakten de hel

Refrein:
Geef een ladder van geloof
Als bij Jacob, geef een droom
In onze worsteling naar waarheid
In onze twijfel, onze schroom
Geef een lader om te stijgen
Dwars door de diepte van de pijn
Naar nabijheid, naar een aangezicht
Waar je gewoon mag leven…
Gewoon mag zijn…


(Hierna komt nog een klein stukje uitleg en dan de rest van het liedje)

Ik zie een vrouw vechtend voor leven
Terwijl de ziekte aan haar lichaam vreet
En tranen worden vergoten
Zonder dat er een mens van weet

En de man op ’t bankje zegt:
Ik ben de eenvoud van het leven kwijt
Steeds sneller, meer en groter
Wie geniet nog en wie heeft er nog tijd?

Refrein










Bijlage 4

Ik heb verzameld en verloren
En veel gezongen op mijn reis
Ik heb gepreekt met 1000 woorden
hemels vuur soms eigenwijs
ik dacht het soms allemaal te weten
’t was goed bedoeld en ik ging door
Met al mijn twijfels, al mijn vragen
Steeds weer zoekend naar zijn spoor

Maar het geheim is legen handen
Niet behouden wat je kreeg
Geef het door, kijk naar je handen
Ze zijn open, ze zijn leeg…

Geen vuist krampachtig knellend
Houdt het bloeddoorlopen vast
Geen priemend’ schuldwijzende vinger
Je laat het los, je hebt geen last

Hij had gaten in zijn handen
Hij gaf alles wat hij kreeg
Hij gaf zichzelf, Heer neem mijn handen
Ze zijn open, ze zijn leeg…
Lege handen
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