
  

 

 

 

Op weg naar Pasen 
 

Witte Donderdag 
 

Jezus viert Pesachmaal met zijn leerlingen. De laatste maaltijd die zij samen 
zullen delen. ‘Doe dit tot mijn gedachtenis…’. Hier spreekt Jezus woorden vol 
verlangen. Oog in oog met zijn naderende lijden en sterven viert Hij het nieuwe 

leven. Al verlangend dat God zélf zal bevrijden. 
 

Wit is de liturgische kleur van deze dag. Op Witte donderdag word je na de 40-
dagentijd van inkeer gereinigd, schoon gemaakt en mag je het witte kleed van 

het nieuwe leven aantrekken. Het is een dag om vol vertrouwen en verlangen 
naar toe te leven. We mogen de uitnodiging van Jezus aannemen om met Hem 
de maaltijd te delen.  

 
Op Witte donderdag reiken we elkaar, in Jezus’ naam, het brood en de beker 

aan. Midden in een gebroken wereld vieren wij vol verlangen de mogelijkheid tot 
nieuw leven en liefde die niet ophoudt. 
Diezelfde avond wordt hij, door één van zijn beste vrienden, uitgeleverd aan de 

Romeinse overheid. 
 

 
Voorganger: drs. Paulus H. van Zee 
 

Kleur: wit, de kleur van Christus en de kleur van de blijdschap over de instelling 
van het Heilig Avondmaal 

 
  



INTREDE 

 
BEMOEDIGING 

 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de HEER 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
DREMPELGEBED 

 
Voorganger:  Wees ons genadig, God, wees ons nabij. 

Laat ons niet ontbreken op het feest 

dat Gij ons hebt bereid. 
Verzamel ons bij de uittocht 

van Jezus Messias, 
en bekleed ons met het witte licht 
en de liefde van uw Zoon. 

Allen:   Amen  
 

INTOCHTSLIED  Psalm 67: 1, 2 en 3  ‘God zij ons gunstig en genadig’ 
 

GROET 
 
Voorganger:  Genade zij u en vrede 

van God de Vader 
en Christus onze HEER. 

 
GEBED OM ONTFERMING 
 

LOFLIED   Lied 150a: 1, 3 en 4   ‘Geprezen zij God’ 
 

GEBED voor de Witte Donderdag 
 
HEILIGE SCHRIFT 

 
LEZING   Exodus 12: 15–20 

 
ZINGEN   Psalm 81: 3, 4 en 8   ‘Jubel God ter eer’ 
 

LEZING   Mattheüs 26: 17–20; 26–30; 36–44 
 

ZINGEN   Lied 568a (2x)    
‘Ubi caritas et amor,  
ubi caritas, Deus ibi est!’ 

(Waar vriendschap en liefde is, daar is God!) 
 

DE MAALTIJD ALS TEKEN 
 
GEBEDEN EN GAVEN 

 
GEBEDEN 

Heer onze God, 
brood en wijn, 

gebroken en gedeeld: 
teken dat Jezus uur gekomen is. 
Geef dat zelfvergetelheid 



van uw Zoon 

onder ons levend blijft. 
Dit vragen wij U door Jezus onze Heer. 

Amen 
 
AANDACHT VOOR DE GAVEN 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 
GEREED MAKEN VAN DE TAFEL (diakenen)  
 

TAFELGEBED 
 

Voorganger:  De Heer zij met u. 
Allen:   Ook met U zij de Heer 
Voorganger:  De harten omhoog 

Allen:   Wij heffen ze op tot de Heer 
Voorganger:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen:   Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 

AANSLUITEND     Lied 395: 1 en 4   ‘Op de avond, toen de uittocht uit ….’ 
 
Voorganger: In de verwachting van de dag van Christus, bidden we met de 

woorden van Jezus. 
 

Allen: ONZE VADER  
 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER 

 
Voorganger: bij het brood 

Het lichaam van Christus, het brood uit de hemel. 
 
Voorganger: bij de beker 

Het bloed van Christus, de wijn van het koninkrijk. 
 

GEBED NA DE MAALTIJD 
 
Voorganger:  God van liefde, 

gij hebt ons gevoed met uw gaven: 
het brood uit de hemel 

en de wijn van het koninkrijk. 
Wij bidden U: blijf ons nabij, 
ook in de nacht die komt. 

Laat ons nooit alleen, 
zelfs niet in de dood. 

Dat bidden wij U in de naam van Hem 
die ons is voorgegaan naar U: 
Jezus, de Levende. 

Allen:   Amen 
 

ZENDING 
 

ZINGEN   Lied 556: 1, 3, 4   ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 
LEZING Mattheüs 26: 45 en 46a            IN STILTE VERLATEN WE DE KERK 


