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Protestantse gemeente

ORDE VAN DIENST

Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst

Moment van stilte

Intochtslied (staande): Psalm 84:1 en 2 1. Hoe lieflijk, oe goed is mij Heer, het huis
waar Gij Uw Naam en eer

Groet - votum - Bemoediging

Lied: Opwekking 383 - Geest van hierboven, leer ons geloven,
liefhebben door Uw kracht

Kyriégebed met vijfmaal na de woorden “Daarom bidden wij U samen” gezongen
“Heer ontferm U” (ELB 319a zonder Amen)

Glorialied: 305:1 t/m 3 1. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam
DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de heilige Geest/bij de opening van het Woord

Kinderlied van de maand ' - Ik wens jou een dak boven je hoofd

Bijbellezing: Johannes 4:1-26 en 39-42

Lied: ELB 70:1 en 2 1. Zij was op zoek naar het geheim, van het geluk
dat zij niet kende

Verkondiging Een gezegende ontmaskering

Moment van stilte

Lied: Joh. de Heer 5:1 t/m 3 1. Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt
mijn ziel dan meer?

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collectes (2x)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied (staande): 885:1 en 2 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Zegen met Gezongen ‘Amen. Amen. Amen.’ (Liedboek 2013, 431c)



Opwekking 383

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

ELB 70:1 en 2

1 Zij was op zoek naar het geheim,
van het geluk dat zij niet kende;

haar dagen waren vol ellende.
“Opnieuw mislukt!” was het refrein
dat zich herhaalde in haar leven.

Ze was een afgedankte vrouw;

vijf mannen werden haar ontrouw,
maar God had haar niet afgeschreven.

2 Toen Jezus bij de Jacobsbron

vol liefde tot de vrouw zich wendde
en zij Hem als profeet erkende

in het gesprek dat zich ontspon,
kwam er een nieuwe vreugde dagen:
het levend water, het geheim

van het geluk, bleek Hij te zijn,

die antwoord gaf op al haar vragen



Joh. de Heer 5:1 t/m 3

1 Al de weg leidt mij mijn Heiland
Wat verlangt mijn ziel dan meer
Zou ik immer aan Hem twijf'len
Die mij voortleidt keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
Heb ik steeds op Zijn bevel

'K Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

'K Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

2 Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood

Als ik zwak ben in beproeving

Sterkt Hij mij met 't hemels brood

Als mijn schreden soms gaan wank'len
En mijn ziel van dorst versmacht
Geeft Hij mij het levend water

En vernieuwt mijn levenskracht

Geeft Hij mij het levend water

En vernieuwt mijn levenskracht

3 Al de weg leidt mij mijn Heiland
Door al 't aardse stormgebruis

En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis

Als 'k mijn kroon die Hij zal geven
Aan Zijn voeten nederleg

Zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde m' al de weg"

Zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde m' al de weg"



