Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst
Intochtslied (staande) Liedboek nr 556: 1 en 3 (Alles wat over ons
geschreven is)

Bemoediging en groet

Vg Onze hulp isin de Naam van de Heer
A die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg die trouw houdt tot in eeuwigheid

A en niet loslaat wat Zijn hand begon.
Vg Genade zij u en vrede

van God onze VVader en van Christus de Heer,
in de gemeenschap met de Heilige Geest.

Lied Liedboek nr 556: 4 (Alles wat over ons geschreven is)

Kyriegebed met acclamatie 301e (na de woorden “Kyrie eleison”)
Lied Liedboek nr559: 1, 2, 3 en 4 (Gij die ver voor ons uit)

Gebed

Lezing Johannes 13: 1-10

Lied Liedboek nr561: 1,4 en 5 (O liefde die verborgen zijt)
Lezing Matteus 26: 20 - 25

Overweging
Lied Liedboek nr 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)

Voorbeden, stil gebed
Lied Liedboek nr 377: 1, 2 en 4 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Tafelgebed (in wisselspraak)
Vg Wijdanken U dat U een God van mensen Zijt,

dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,

A dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
U hebt ons tot leven gewekt.

Vg Gezegend bent U, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:


http://www.solcon.nl/chr.soethout/Kerk_Diensten/2004/preek_20040104.htm

Vg

Vg

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God van de hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die U geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,

om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,

om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,

om voor ons allen, het evenbeeld en de gestalte te zijn van uw
mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,

die alles heeft volbracht wat menselijk is: het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze
wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.

Hij heeft zijn ogen opgeslagen

naar U, God, zijn Vader.

Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken

en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, ditis mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed uit en zei:

“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,

dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Telkens als U van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult U dit doen tot mijn gedachtenis.”

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot U wederkeert
dat U verrezen zijt.



Vg

Vg

Daarom, Heer onze God,

stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu

het liilden en sterven van uw Zoon,

zijn opstanding uit de dood

en zijn intocht in uw heerlijkheid;

dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt

en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden

op de dag die U hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
U, die het welzijn van de mensen wilt,

en niet hun ongeluk, niet hun dood,

neem het geweld weg uit ons midden

en geef vrede op aarde

in naam van Jezus, uw Zoon.

Dan zal uw naam geheiligd zijn, Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem

en in de gemeenschap van de Heilige Geest,

dit uur en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn
Gebed na de Maaltijd

Lezing Marcus 14: 26 - 30
Gedicht
Lied nr571: 1, 2 en 3 (In stille nacht houdt Hij de wacht)

Slotgebed
In stilte vertrekken



